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December 2015 gaf Michiel Braam in het Budapest Music Center
in Boedapest een soloconcert. Het werd vastgelegd en onder de
titel ‘Gloomy Sunday’ is het nu op cd verkrijgbaar. Zoals altijd
bij zijn concerten ging Braam zonder ‘setlist’ achter de piano
zitten. Zo verzeilde hij in allerlei composities van hemzelf en in
oude standards. Alleen het titelnummer ‘Gloomy Sunday’ was
van tevoren gepland. Braam speelde het tijdens de begrafenis
van een twee jaar eerder overleden student van het Artez-
conservatorium. Omdat er voor die student op dezelfde dag als
het concert in Boedapest een herdenkingsconcert werd gehou-
den, voelde Braam zich zo toch een beetje bij dat herdenkings-
concert betrokken. Braams stukken lopen bijna spontaan in
elkaar over. De muziek ‘kabbelt’ over de grenzen heen, waarbij
Michiel Braam op het moment van de waterscheiding heel ele-
gant en onopvallend naar het nieuwe thema toe speelt.

‘The man I love’ neemt Braam uitgebreid door en het zal com-
ponist George Gershwin vast aangenaam verrast hebben hoe
Braam met het thema stoeit en het op de hak neemt.

‘Eliza’ is een vrolijk danswijsje dat door de Antilliaanse 199-
eeuwse componist Jan Gerard Palm is geschreven en wordt
normaliter gespeeld door Braams trio Nos Otrobanda. Hier mo-
duleert hij vrolijk door de compositie heen. Wie ‘Opus walk’ niet
kent zal niet weten wat improvisatie is en wat uitgeschreven.
Maar het klopt als een zwerende vinger. Het is aardig om je af
te vragen welke uitvoering van zijn composities nou het origi-
neel is: de pianosolo versie die je hier hoort, of de uitvoeringen
door de band waarvoor de stukken geschreven zijn. Braam zal
zelf zeggen: ‘elke uitvoering heeft recht van bestaan’. ‘En is de
moeite waard’, zeg ik er bescheiden achteraan.
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